Van Dordt naar De Dood

Henk van de Graaf

Polder De Dood

Voor anker bij een verstilt en donker woud
van wilgen, vloed en bossen hout

‘kom maar’, wenkt de grijsgroene wind
hier moeten jullie aan land

De Grienden (van De Dood)

En de oude Tolkien was erbij

toen een schepper tot hem zie

‘hier heb je een woud vol zoete vloed
nu nog mannen met voldoende moed’

en jawel de wilgen werden gesneld
tot een macaber knekelveld

waar je pas en adem inhield

’t is toch niet een ‘killingfield’

en ook de bever zag ze komen

tot hij zelf werd verjaagd

en toen hij jaren later terugkwam

zei hij ‘hier moet nodig weer geknaagd’

ja, waarachtig het kan verkeren

in de Grienden van De Dood

dan weer bossen dan weer grienden
van staande stammen naar Gelders rood

maar als je er stil bent en goed luistert

de handen achter de oren tuit

klinkt er over de hele machtige zompheid
een zwaar bombast van lage luit

vraag me dan ‘wat kan dat wezen’
en ik zal u wijzen naar het geluid
‘dat is de grote Dordtse dom

die ons De Dood uitluidt’
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